
Prikje bij zondag 20 februari 2022  

 
 

Weest barmhartig, 

zoals uw Vader barmhartig is 

 
 

Het is gemakkelijk gezegd: 

“bemin uw vijanden” of  

“keer uw andere wang toe als men u slaat” 

Deze woorden wringen. 

Ze lijken tegen onze natuur in te gaan. 

 

Jezus daagt ons uit. 

Als we het Rijk Gods tastbaar willen maken, 

moeten we andere wetmatigheden hanteren: 

wees barmhartig, oordeel niet, veroordeel niet. 

 

Geen oog om oog,  

geen tand om tand. 

Geen voor wat, hoort wat. 

Het vraagt een andere manier van denken, 

een andere manier van doen. 

 

Behandel andere mensen  

net zoals je zelf behandeld wilt worden. 

Zo veel als jij aan anderen geeft,  

zo veel geeft God aan jou. 

 

Goede God, 

keer ons om. 

Leer ons uw barmhartigheid, 

zodat uw rijk onder ons kan komen. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 

 


