
 

Prikje bij zondag 20 november 2022  
 

Koning van de Liefde 

 
Je kent ze wel: 

de heersers van deze wereld. 

Belust op macht, draaien ze hun hand  

er niet voor om hun eigen mensen uit te buiten,  

te onderdrukken en in het verderf te storten. 

De kranten staan er vol van. 

 

Ooit werden koningen gekozen en gezalfd 

omwille van hun wijsheid 

en de bekommernis voor hun volk. 

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar  

vieren we: 

“Christus, koning van het heelal.” 

Geen tiran, geen dictator, 

maar een man die vastberaden 

de kant koos van mensen, 

de zwaksten eerst. 

Geen wonder dat velen hem zagen  

als de nieuwe koning. 

Zelf hield Hij niet van die titel. 

Hij noemde zich Mensenzoon. 

En Hij zei: “Mijn koningschap  

is niet van deze wereld.”  

Hij wilde zijn talenten, zijn gedrevenheid, 

zijn leven inzetten voor het Rijk Gods. 

 

God, Vader en Moeder, 

vervul ons met de Geest die Jezus bezielde: 

de Geest van vreugde, trouw, geduld, 

vriendelijkheid, ingetogenheid, blijheid en vrede. 

We vragen het U door Jezus,  

uw Zoon en onze Liefdeskoning. 

Amen. 

    

Luc Beeldens 


