
Prikje bij zondag 22 januari 2023  
 

Vissers van mensen 

  
 Jezus reisde Galilea rond. 

Vaak was hij onderweg. 

Mensen volgden Hem. 

 

Hij riep Simon en Andreas, 

Jakobus en Johannes.  

Ik zal jullie leren  

mensen opvangen en opvissen, zei Hij. 

 

In de synagogen bracht Hij  

het goede nieuws over Gods nieuwe wereld. 

Hij was een geboren verteller, 

een leraar pur sang. 

 

Hij was ook een heilzaam mens. 

Mensen die ziek waren of pijn hadden, 

maakte Hij beter. 

 

Mensen zagen Hem 

als het licht van de wereld. 

Zijn faam verspreidde zich in heel Syrië. 

    

    Levende God, 

help ons zijn voorbeeld na te volgen. 

Geef ons woorden in de mond 

om enthousiast te vertellen  

over wie Hij was en wat Hij deed. 

Vuur ons aan om mensen in nood 

op te vangen in zijn naam. 

Zet ons aan om mensen op te vissen 

uit hun eenzaamheid, hun armoede, 

hun ellende … 

Mogen wij een licht zijn voor anderen 

en zij voor ons. Amen. 

 

Mia Verbanck 


