
Prikje bij zondag 22 mei 2022  

 

De Heilige Geest zal jullie helpen 

 
 

Jezus spreekt tot zijn apostelen.  

Het zijn zowat zijn laatste woorden tot zijn leerlingen.  

Jezus stelt hen gerust, Hij neemt het voor hen op. 

Hij drukt hun enkele dingen op het hart. 

 

Die woorden worden Hem ingegeven door de Vader. 

Vader en Zoon zijn innig verbonden. 

Pas later zullen de leerlingen die woorden begrijpen. 

Ook voor ons zijn ze niet eenvoudig. 

 

De Vader zal hen de Heilige Geest sturen als helper: 

“De heilige Geest zal jullie herinneren  

aan alles wat ik tegen jullie gezegd heb.  

En hij zal ervoor zorgen dat jullie het begrijpen.” 

Wij mogen aftellen naar Pinksteren, 

het feest van de Heilige Geest. 

 

Dan wenst Jezus hun zijn diepe innerlijke vrede. 

Jezus is ook hecht verbonden met zijn leerlingen. 

Die vrede wensen we elkaar ook in elke viering. 

 

Jezus keert terug naar de Vader.  

Maar Ik zal terugkomen, zegt Jezus. 

“Wees dus niet bang, verlies de moed niet.” 

 

Jezus, 

graag zouden ook wij uw diepe vrede ervaren. 

Zal de Vader ons ook Heilige Geest sturen 

en ons helpen om te begrijpen wat Gij bedoelt? 

Amen. 

 

Mia Verbanck 


