
Prikje bij zondag 22 oktober 
 

Jezus en de keizer die zich God waant 
 

  Er zijn mensen die sluw en leep zijn, 

die je in de val willen lokken. 

Ze sluiten daarvoor zelfs akkoorden 

met tegenstanders waarmee ze het anders, 

totaal oneens zijn. 

 

Om niet blindelings in de val te lopen, 

moet je het complot dus doorzien, 

want anders sleuren ze je voor het gerecht. 

Je moet kennis van zaken hebben, 

de achtergrond en de context kunnen begrijpen. 

 

De farizeeën en de herodianen willen Jezus  

partij laten kiezen voor God of de keizer. 

Maar Jezus heeft hen door, trapt niet in de val  

En zet hen op hun plaats: 

“Geef aan de keizer (terug)  

wat van de keizer is  

en aan God wat van God is.” 

 

Daarmee stoot Jezus de machthebber  

die zich voor God uitgeeft, van zijn troon. 

Machtsmisbruik leidt tot gruwelijke en 

hemeltergende relaties en toestanden, 

zo blijkt uit de realiteit en actualiteit. 

Een mens is God niet, van God maak je zelfs geen beeltenis. 

Hij schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. 

 

Onze roeping en levensweg? 

Mens voor de mensen zijn, herder als God, 

trooster voor groot en klein, zo lief als God. 

Zieken omarmen, hun tranen verstaan, 

met hen de kruisweg ten einde toe gaan. 

Licht in het duister zijn, laaiende vlam, 

mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan.    (ZJ 509) 
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