
Prikje bij zondag 23 april 2023 

 

Mensen evolueren 

 
Petrus die Jezus tot driemaal toe verraden had, 

getuigt nu in de eerste lezing met vuur:  

“God heeft Jezus laten opstaan uit de dood.” 

Zijn voorvader David had 

zijn opstanding al in het vooruitzicht gesteld. 

 

Kleopas en zijn kameraad 

moeten een soortgelijke weg afleggen. 

Tussen Emmaüs en Jeruzalem 

begraven ze – gaandeweg – 

het beeld van de gekruisigde Jezus 

dat hen beknelt  

en voelen ze wie de levende, nabije Jezus is. 

Een weg van ontgoocheling 

naar hoop en vrijheid. 

 

Ze herkennen Hem  

in de luisterende vreemdeling, 

in de man die de Schriften verklaart, 

in hun gast die het brood breekt. 

 

Het is het verhaal van de weg 

die elke christen gaat. 

De weg van initiatie en ervaring. 

Jezus komt in je leven, 

als je praat over Hem. 

Als je luistert naar de Bijbellezingen 

in het besef dat die over jou gaan. 

Bij het samen maaltijd vieren. 

 

Liefdevolle God,  

geef ons vaak zo’n kostbare ervaringen 

in het leven van elke dag 

en als we met andere christenen samenzijn. 

Amen. 

 
Mia Verbanck 


