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Groeikracht 
 

 

 

Hoe zou het zijn als God,  

– met een vingerknip – 

al het kwaad, alle boosheid, alle haat 

uit de wereld zou helpen. 

De wereld zou er hemels uitzien. 

Zo dachten misschien wel de mensen 

die de komst van de Messias verwachtten. 

Jezus ontkracht deze zienswijze met  

de parabel van de tarwe en het onkruid. 

Ze groeien samen op  

en zitten in elkaar verweven. 

God grijpt niet in. 

 

Een wereld zoals God die wil 

ontstaat niet met een vingerknip. 

Zo’n wereld moet groeien. 

We moeten geloven  

in de groeikracht van het goede. 

Zoals het kleine mosterdzaad   

kan uitgroeien tot een grote boom, 

of zoals een beetje gist  

het deeg volop doet rijzen, 

zo kan Jezus’ goede boodschap  

de wereld veroveren. 

 

Goede God, 

laat ons zijn zoals gist in het deeg. 

Laat uw rijk – door ons – 

de kracht krijgen 

om uit te groeien tot een wereld 

waarin mensen ten volle kunnen leven. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 


