
 

Prikje bij zondag 23 oktober 2023  
 

Bidden doe je met je hart 

 
“Paroles et paroles et paroles” zongen 

Alain Delon en Dalida in de jaren zeventig. 

Woorden, woorden, en nog meer woorden. 

 

Dit lied kwam bij me op  

als ik het gebed van de farizeeër las. 

Een woordenstroom  

waarmee hij zichzelf in de kijker zet. 

Meer nog, 

het zijn woorden waarmee zijn minachting 

voor de gewone mens tot uiting komt. 

 

Hoe vroom je dan ook bent, 

zo dring je niet door tot God, zegt Jezus. 

 

Kijk dan naar die tollenaar. 

Hij legt zijn ziel bloot. 

Hij spreekt vanuit zijn hart. 

Het is bidden met weinig woorden, 

maar wel met hart en ziel. 

 

Daarom deze uitnodiging: 

maak het even stil … 

en laat je hart spreken. 

 

    

Luc Beeldens 


