
Prikje bij zondag 24 april 2022  

 

Tweede paaszondag – Beloken Pasen 
 

Drie maal wenst Jezus zijn leerlingen 

sjaloom of vrede toe. 

Hij wenst hun alle goeds. 

En Hij blaast hen de Heilige Geest in, 

de kracht om te vergeven. 

 

De leerlingen herkennen Hem 

aan zijn wonden aan zijn handen en zijn zij. 

Tomas wil bewijzen: 

‘Ik wil eerst de wonden van de spijkers in zijn handen zien,  

en ze voelen met mijn vinger.  

En ik wil met mijn hand de wond in zijn zij voelen.  

Anders geloof ik het niet!’ 

 

Tomas geeft zich gewonnen: 

“Mijn Heer en mijn God.” 

Een kort en krachtig credo. 

 

Tomas kreeg zijn zin.  

Wij moeten het  

– eeuwen later – 

met de verhalen doen. 

 

Hoe zou jij je voelen  

als je een van de rouwende leerlingen was, 

of als je Tomas was? 

 

Liefdevolle God, 

geef ons het geloof van Tomas. 

“Als je gelooft in Jezus Christus,  

krijg je het eeuwige leven.”, 

zegt Johannes. 

Een hoopvol perspectief. 

 

Mia Verbanck 

 


