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Heb wat meer vertrouwen 
 

 

 

 

Misschien is het je ook al overkomen 

dat je in een situatie terechtkomt 

waarin het niet evident is om je geloof 

ter sprake te brengen. 

 

In de beslotenheid van je geloofsgemeenschap  

is het niet moeilijk om met gelijkgestemden 

je geloof te beleven. 

 

Daarbuiten daarentegen stuit je gauw op 

niet- of andersgelovigen, die meestal 

respect hebben voor je overtuiging. 

Soms word je evenwel meewarig bekeken 

als een simpele ziel die nog gelooft. 

De buitenwereld is ons, christenen, 

niet altijd goed gezind. 

 

“Wees niet bang voor de mensen”, zegt Jezus. 

 

Liefdevolle Vader, 

geef ons van die pinkstermomenten, 

waarop we onbevreesd naar buiten gaan 

en getuigen van Jezus en zijn boodschap. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 

 


