
 

Prikje bij zondag 26 februari 2023 

 

Eerste zondag van de veertigdagentijd 

 

Het had anders kunnen lopen 
 

 
Het had anders kunnen lopen. 

Jezus was een man met vele kwaliteiten. 

Hij was welbespraakt, Hij had charisma, 

Hij sprak met gezag. 

Met die eigenschappen kan je het ver schoppen. 

 

Jezus trekt de woestijn in. 

Een tijdje in quarantaine om te bezinnen. 

Een tijd om alles op een rijtje te zetten. 

Daar ziet Hij duidelijk 

dat Hij rijkdom zou kunnen verwerven, 

dat Hij succes zou kunnen oogsten, 

dat Hij macht zou kunnen uitoefenen.   

Het zijn allemaal menselijke verleidingen.    

 

Wie kiest voor God, stelt andere prioriteiten. 

Jezus’ keuze is duidelijk: 

Hij kiest vastberaden voor de weg  

die God Hem ingeeft. 

Het zal niet de gemakkelijkste weg zijn. 

Hij zal tegen de stroom moeten invaren, 

maar Hij zal door God zelf gedragen worden. 

 

Eeuwige God, 

de veertigdagentijd biedt ons de gelegenheid om   

(terug) naar de essentie te gaan. 

Om te ontdekken wat echt belangrijk is, 

om onze relatie met U aan te scherpen. 

Maak ons ontvankelijk voor uw ingevingen. 

   Amen. 

 

Luc Beeldens 


