
 

Prikje bij zondag 26 maart 2023 
 

Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
 

Sta op, kom naar buiten 

 
Als we de zaligsprekingen, 

of de intentieverklaring van Jezus, 

lezen, dan is het duidelijk hoe belangrijk 

“Leven” voor Hem is. 

 

Uit de verschillende genezingsverhalen blijkt 

dat Hij mensen ten volle wil laten leven. 

Mensen die op de een of andere reden  

“buiten het leven” zijn gezet,  

– doven, blinden, lammen – 

roept Hij op om terug  

“in het leven” te stappen. 

 

Meer zelfs, 

door zijn optreden roept Hij de omstaanders op  

om zwakken en kleinen  

op te nemen in de gemeenschap. 

 
De ultieme oproep gebeurt in het verhaal van Lazarus. 

Tegen Lazarus zegt Hij: 

“Sta op, kom naar buiten”. 

Lazarus, al vier dagen dood, 

als mens afgeschreven, wordt door Jezus  

opgeroepen om terug in het leven te stappen. 

De vele omstaanders, zelfs de zussen 

Martha en Maria, hebben de hoop opgegeven. 

Maar Jezus gelooft in Gods levenskracht. 

Hij spreekt dan ook een dankgebed uit. 

Door dit teken wordt het eens te meer duidelijk 

dat Jezus Gods wil openbaart. 
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