
 

Prikje bij zondag 26 mei 2024  

 

Terug naar waar het begon 

De laatste alinea van het laatste hoofdstuk  

van het Matteüsevangelie verhaalt hoe  

de apostelen terugkeren naar Galilea. 

“Zeg tegen de apostelen dat ze teruggaan naar Galilea, 

daar zullen ze Mij terug ontmoeten”, 

had Hij aan de vrouwen gezegd. 

En zo gebeurt het ook. 

Terug naar de plek waar alles begon. 

Daar op die berg in Galilea  

spreekt Hij hen toe: 

“Maak alle volkeren tot mijn leerlingen 

en doop hen in de naam van 

de Vader en de Zoon en de heilige Geest.” 

    

Dompel de mensen onder  

in mijn boodschap, 

in wat Ik gezegd en gedaan heb, 

   want Vader, Zoon en Geest 

brengen een éénduidige boodschap: 

een oproep tot  

dienstbaarheid, liefde, vrede en gerechtigheid. 

 

Laat iedereen ervaren wat het betekent 

om Mij te volgen. 

Laat iedereen ervaren wat het betekent 

kind van God te zijn. 

 

“Ik ben altijd bij jullie.” 

 

   Luc Beeldens 


