Prikje bij zondag 26 november

Koning - rechter

Ooit werden koningen gekozen omwille
van hun uitstraling, hun wijsheid
en de wijze waarop ze ten dienste stonden van hun volk.

Matteds schrijft in zijn relaas

over een koning die oordeelt.

Hij verdeelt de mensen in twee groepen,
links en rechts van Hem.

Alles draait om de criteria

die Hij aanwendt om te oordelen.
Zijn kernvraag luidt:

wat heb je gedaan voor
hongerigen, dorstigen,
vreemdelingen, naakten,

zieken, gevangenen?

Wat heb jij voor hen gedaan?
Wat heb jij gedaan voor diegenen
die Me na aan het hart liggen?
Heb je Me in hen herkend?

Eeuwige Vader,

we noemen onszelf christenen,

mensen die Jezus als Koning erkennen.

Wij vragen U, richt ons leven naar de kleinen
in wie we Hem kunnen ontmoeten.

Amen.

Luc Beeldens



