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Sleutelmensen 

 

Als je iemand een sleutel geeft 

van je appartement of huis, 

dan vertrouw je hem of haar volledig. 

 

Misschien is het handig  

tijdens je vakantie  

dat iemand de planten begiet, 

de post uithaalt, 

de rolluiken op en af laat, 

de wacht optrekt … 

 

Misschien stel je een vraag  

om bijstand dag in dag uit,  

omdat je je dan veiliger voelt, 

omdat je hulp nodig hebt 

in het leven van alledag. 

 

Een sleuteldrager beschaamt 

het vertrouwen van de gever niet, 

maakt geen misbruik van  

zijn toegangsrecht.  

 

Eljakim en Petrus krijgen  

– met de sleutels – 

een grote verantwoordelijkheid. 

Eljakim moet als een vader zorgen  

voor de mensen van Jeruzalem en Juda. 

Petrus moet het Rijk der Hemelen 

ontsluiten voor zijn medemensen. 

 

Goede God, help ons 

betrouwbare sleutelmensen te zijn, 

in de naam van Jezus Messias, 

uw zoon en onze broeder. Amen. 

 

Mia Verbanck 


