
 

Prikje bij zondag 28 mei 
 

Pinksteren 
 

Geestdrift kent geen taal 
 

Het moet een bijzondere ervaring geweest zijn. 

   Op die eerste dag van de week 

waren de leerlingen samengekomen. 

In een duffe, donkere kamer, 

de luiken gesloten. 

Bang zoals gewoonlijk. 

In die sfeer haalden ze herinneringen op. 

Donker, weemoedig, teleurgesteld. 

Toch deed het deugd om de verhalen van Jezus 

terug voor de geest te halen. 

Misschien heeft toen iemand 

één van de luiken voorzichtig geopend. 

Een frisse wind vulde de kamer. 

Een lichtstraal kwam als een vuur over hen. 

Ze werden er helemaal van vervuld. 

Meer en meer waren ze ervan overtuigd 

dat ze niet bij de pakken mochten blijven zitten. 

Daarvoor was Jezus’ boodschap te kostbaar. 

Die mocht niet verloren gaan. 

De donkere gedachten maakten plaats voor enthousiasme. 

Meer nog, ze moesten ermee naar buiten. 

Niets kon hen nog stoppen. 

De omstaanders waren verbaasd. 

Iedereen kon hen verstaan. 

Enthousiast, vurig en geestdriftig. 

Zo beschreef men hun optreden. 

De Geest bezielde hen. 

 

Inspirerende God, 

vervul ons met uw Geest. 

Geef ons de taal om uw boodschap 

naar buiten te brengen. 

Maak ons geestdriftig. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 


