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Uitkijken naar zijn komst

Vier weken voor Kerstmis
stappen we de advent in.
Samen tellen we af naar

het geboortefeest van Jezus.

De evangelist Lucas wordt dit jaar onze gids.

In de eerste lezing komen profeten aan het woord
als Jeremia, Baruch, Sefanja en Micha.

Het zijn teksten vol perspectief en hoop.

Ze steken ons een hart onder de riem

in donkere dagen.

Advent is ook tijd om daden bij het woord te voegen,
om mensen die het koud hebben,

eenzaam zijn of

op een of andere manier uit de boot vallen,

in het licht te plaatsen,

hen nabij te zijn

en hen te steunen.

De campagne van Welzijnszorg

biedt ons daartoe de kans.

Goede God,

help ons om in deze advent

—in woorden en daden —

stap voor stap

dichter bij uw zoon Jezus te komen.
Amen.

Mia Verbanck



