Prikje bij zondag 29 januari 2023

Een gelukkig nieuw jaar

Het is nog niet zo lang geleden

dat we elkaar een zalige kerst

en een gelukkig nieuwjaar toewensten.
Op een kaartje misschien of met een mail.
Op affiches van grote winkelketens of

op felle straatverlichting.

Je zou kunnen zeggen dat Jezus ons deze zondag
zijn wensen meedeelt.

Niet met enkele woorden op een stukje papier,
maar met een heuse toespraak.

Wat Hij ons zegt, gaat verder dan wensen alleen.
Hij geeft ons een handleiding

om tot écht geluk te komen.

Het doet hem onrecht om zijn hele rede

tot één zin te herleiden,

maar het komt erop neer dat

je het ware geluk vindt

als je de weg naar je medemens weet te vinden.

Goede God,

we bidden U

dat mensen écht geluk mogen ervaren
en dat de woorden van Jezus

daartoe een leidraad mogen zijn.
Amen,

Luc Beeldens



