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Het bos en de bomen 

 
  Soms zie je door de bomen  

het bos niet meer. 

Als er van alles op je afkomt, 

is het niet altijd duidelijk  

waarom het echt gaat. 

 

Jezus wil duidelijkheid scheppen. 

De joden kenden,  

– en kennen nog steeds – 

613 leefregels of voorschriften. 

Daarin zitten 248 geboden en 365 verboden vervat. 

 

Ook wij lopen wel eens verloren in 

dagelijkse verplichtingen en beslommeringen.       

 

   Dan moeten er soms keuzes gemaakt worden.  

Laat God je ijkpunt zijn, zegt Jezus. 

Of je nu kiest met je hart, je ziel of je verstand, 

God is de juiste keuze. 

Liefde voor God is het allerbelangrijkste. 

 

Maar de tweede regel is net zo belangrijk: 

“Van de mensen om je heen moet je  

even veel houden als van jezelf.” 

 

Jezus stelt de zorg voor de medemens gelijk 

aan de liefde voor God. 

Ze zijn onafscheidelijk. 

 

En laten we niet vergeten 

dat de zorg voor jezelf hierin vervat zit. 
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