
Prikje bij zondag 30 juli 2023  

Savoir-vivre, wijs en met inzicht 
 

Vrouwe Wijsheid staat al van bij het begin 

aan Gods zijde ‘als zijn troetelkind’. (Spr.8,22) 

 

“Wijsheid heeft een geest die verstandig en heilig is, uniek, veelzijdig, 

verfijnd, beweeglijk, helder, rein, betrouwbaar, onkwetsbaar, goedwillend, 

scherpzinnig, onstuitbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwrikbaar, 

onbezorgd, almachtig, alles overziend en alle geesten doordringend,  

hoe verstandig, zuiver of verfijnd ze ook zijn. De wijsheid is beweeglijker 

dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar 

zuiverheid. Ze is de adem van Gods kracht.”  (Wijsheid 7, 22-24 NBV) 

 

“Echte wijsheid krijg je van onze God”, 

zegt Jakobus in zijn brief (3, 16-17 BGT). 

“Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil.  

Wijze mensen leven namelijk in vrede met iedereen.  

Ze zijn geduldig en gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen.  

Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn altijd eerlijk.  

Ze doen alleen maar goede dingen.” 

 

Paus Franciscus is ervan overtuigd dat de wereld van vandaag   

meer wijsheid, minder dogma en meer betekenis nodig heeft  

om te leven en te hopen. 

En hij vindt dat ouderen hun levenswijsheid als een waardevolle schat  

moeten delen met jongere generaties. 

 

Toen Salomo David opvolgde, vroeg hij God om wijsheid 

om een goede koning te worden. 

 

De schattenjager, de koopman en de visser uit het evangelie  

gaan oordeelkundig te werk om Gods nieuwe wereld,  

het koninkrijk der hemelen, op het spoor te komen.  

 

Eeuwige God, 

we vragen U om wijsheid en inzicht,  

doordring ons met de Adem van uw Kracht 

om van ons leven iets goeds te maken. Amen. 

 

Mia Verbanck 


