
 

Prikje bij zondag 30 oktober 2022  
 

Zo lief als God 
 

 

Met liefde heeft God alles geschapen. 

Met liefde houdt Hij alles in stand. 

Met zondaars gaat Hij liefdevol om.  

De schrijver van het boek Wijsheid  

heeft een groot vertrouwen 

in de nabijheid en de trouw van God. 

 

Tollenaar Zacheüs  

klimt hoog in een boom 

om Jezus te zien. 

Die nodigt zichzelf uit 

om bij Zacheüs te gast te zijn. 

De ontmoeting met Jezus raakt  

Zacheüs diep en  

verandert hem grondig. 

 

Jezus zegt van zichzelf: 

“Ik, de Mensenzoon, ben gekomen  

om mensen te redden  

die verkeerde dingen doen.” 

Jezus bejegent mensen 

met goedheid en liefde. 

Daarom noemen we Hem  

Zoon van God. 

 

Eeuwige God, 

aan Jezus willen we ons spiegelen. 

Hij is ons grote voorbeeld. 

Help ons om te zijn en te doen 

zoals Hij. 

Amen. 

 

Mia Verbanck 


