Prikje bij zondag 31 december

Ontmoetingen

Een jong gezinnetje

van bescheiden afkomst

onderneemt een reis naar Jeruzalem

om aan de religieuze voorschriften te voldoen.

Het lijkt een doodgewone zaak,
ware het niet dat de reis zou leiden
tot verrassende ontmoetingen.

De bejaarde Simeon,

een godsgetrouwe jood,

ziet in het kleine kind

de bevrijder van zijn volk.
Meer nog,

hij omschrijft Jezus

als het licht voor alle volkeren.

De profetes Hanna

bevestigt aan ieder die het horen wil,
dat dat kleine kind

de beloofde Messias is.

Jozef en Maria staan verstomd.
Ze hadden niet vermoed dat
hun zoon voorbestemd zou zijn
tot grootse daden.

Dat dit alles niet zonder
slag of stoot zal gebeuren,
wordt duidelijk

als Simeon zegt:

‘Maria, jij zult veel verdriet
en pijn hebben

om je zoon.

Amen.

Luc Beeldens



