Prikje bij zondag 4 december 2022

Tweede zondag van de advent

Dopen met het vuur van de Geest

Op deze tweede adventszondag
trekken we mee met Johannes,

de stem die roept in de woestijn.

Hij predikt ommekeer

en doopt met water.

Gods Koninkrijk ligt binnen bereik, zegt hij,
maar er is nog werk aan de winkel.
Elke hindernis die in de weg ligt,
moet opgeruimd worden.

Daar is ommekeer voor nodig.

Dan komt vrede in plaats van geweld.
Dan zet haat zich om in liefde.

Dan gaat onbaatzuchtigheid

boven eigenbelang.

Als je daartoe bereid bent,
doop ik je met water,
maar daar stopt het niet.
Maak u klaar

om Hem te ontmoeten.
Hij die na mij komt.

Hij zal je dopen met

het vuur van de Geest.

Heer Jezus,

we kijken uit naar uw komst.

Wees voor ons een lichtend voorbeeld
in donkere dagen.

Dan komt Gods Koninkrijk

binnen handbereik.

Amen.
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