Prikje bij zondag 4 februari 2024
Het Goede Nieuws verspreiden

Hoewel Hij mensen genas,

was Hij geen wonderdokter.

Hoewel Hij wonderlijke dingen deed,
was Hij geen magiér.

Hij kon mensen dermate raken

dat ze zich beter voelden:

bevrijd van ongemakken en boze geesten.
Hij deed hen opstaan uit ziekte en lijden.

Hij deed dat niet om roem te verwerven.
Niet om er zelf beter van te worden.
Zijn tekens dienden een hoger doel:

het Goede Nieuws

zo ruim mogelijk verspreiden.

Daarom trok Hij rond.

Hij reisde naar dorpen en steden,

naar marktpleinen en synagogen.

Om mensen te ontmoeten.

God onder de mensen.

Regelmatig trok Hij zich terug

om te bezinnen en te bidden.
Vanuit de stilte haalde Hij de kracht
om verder te trekken.

Kom ons tegemoet God,
opdat wij op onze beurt
mensen mogen raken

en goed nieuws brengen.
Zet ons op de goede weg.
Dat vragen we U door Jezus,
uw Zoon en onze broeder.
Amen,

Luc Beeldens



