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Geestdriftig op reis

Koning Herodes staat in schril contrast
met de wijzen uit het Oosten.

De machtswellusteling en moordenaar
voelt zich in zijn paleis bedreigd

door de lang verwachte Messias,

een joodse jongen,

bestemd om koning te worden.

Priesters uit het Oosten,
sterrenkundigen en wijzen,
reizen naar Jeruzalem.

Ze laten zich leiden

door een bijzondere ster.

Herodes vraagt hen uit
en draagt hen op om
hem op de hoogte te houden.

De ster brengt hen tot in Bethlehem,
tot in het Auis van Maria met haar kind.
Ze knielen in deemoed voor Hem neer
en vereren Hem

met goud, wierook en mirre.

Een droom waarschuwt hen
Herodes uit de weg te gaan.

Ze keren langs een andere weg
naar huis terug,

diep geraakt en veranderd

door die bijzondere ontmoeting.

Voor Matteus is Jezus
de redder van alle volkeren,
een herder voor alle schapen.
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