Prikje bij zondag 6 augustus
Goddelijk

Hoog op een bergtop,

in de stilte van de oneindige natuur,
God ontmoeten,

wat een voorrecht!

Dat hebben de leerlingen

mogen meemaken.

Jezus nam hen doelbewust mee
naar de plek bij uitstek

om Gods aanwezigheid te ervaren.

Ze waren er getuige

van een merkwaardig onderonsje.
Jezus spreekt er met Mozes en Elia.
Hij is immers geworteld is

in de traditie van Jahweh,

een God die mensen nabij is.

“Laten we hier blijven” zegt Petrus.
De leerlingen willen het moment
vasthouden en koesteren.

Alles wordt nog duidelijker

als er een stem weerklinkt:

“Dit is mijn Zoon,

de Welbeminde,

in wie Ik mijn behagen heb gesteld.
Luister naar Hem.”

Hier wordt Hij voor hen geopenbaard
als de Messias,
het Licht van de wereld.

God, die we Vader mogen noemen,
kom ons tegemoet.

Laat ons U ervaren.

Dat vragen we door Jezus,

uw welbeminde Zoon,

die goddelijke mens.

Amen,

Luc Beeldens



