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De geest van God

De Farizeeén waren geboren vitters.
De wet van Mozes

interpreteerden ze letterlijk.

Zeer graag wilden ze Jezus betrappen
op een overtreding of tegenspraak.
Ze lagen op de loer om

Hem te kunnen strikken.

Jezus noemde hen soms zelfs
schijnheiligen of huichelaars.

Ze staan lijnrecht tegenover Jezus.

Hij respecteert de wet, maar

leest ze naar de geest ervan.

Hij laat zich niet vangen,

maar kijkt naar de bedoeling

en de context van de wet

en kiest resoluut voor de kleine mens

die vernederd of uitgesloten wordt.
Vrouwen en kinderen telden

toen niet mee.

Hij neemt het voor hen op.

Daarom zet Hij weer een kind

in hun midden, omarmt het,

legt het de handen op en zegent het.

En Hij zegt daarbij: “Word als een kind.”
Zuiver van hart, eenvoudig en onbevangen.
Sta open voor Gods nieuwe wereld en
geloof in de goedheid, de toekomst

en het leven.

De liefde tussen levenspartners
is de adem van God.

Bij de schepping heeft Hij die
aan de mens meegegeven.

God verbindt dus mensen.

Die staan op gelijke hoogte.
De wet is pas nodig

als er geen liefde meer is.
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