
 

Vakantieprikje bij zondag 8 augustus 2022  

 

Waakzaamheid 
 

Vakantietijd, een stille tijd, 

een tijd om op bezoek te gaan of gasten te ontvangen, 

een tijd om je welkom te voelen,  

een tijd om anderen te verwennen. 

 

Abraham en Sarah geloven rotsvast 

in de beloftes van God. 

   Ze gaan op weg, 

   zonder te weten waarheen. 

   Ze wonen in tenten. 

   Op hoge leeftijd krijgen ze een zoon. 

   Als vreemdelingen en voorbijgangers op aarde 
beschouwen ze zich. 
 

“Verkoop je bezit en geef aalmoezen”, zegt Jezus. 

“Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.” 

Hou je lampen brandend. 

Wees waakzaam 

“want de Mensenzoon komt  

op een uur waarop je het niet verwacht.” 

 

Paus Franciscus zegt hierbij: 

“De schat die de mens aan de anderen heeft gegeven,  

die neemt hij mee.  

Liefde, naastenliefde, dienstbaarheid, geduld, goedheid, tederheid  

zijn schatten die de mens kan meenemen,  

de andere niet.”  

 

Wie waakzaam is, houdt zijn ogen open, 

ook voor de nood van de ander. 

Wie waakzaam is, heeft verantwoordelijkheidsbesef 

en is tot dienstbaarheid bereid. 

Eeuwige God, geef ons deze vakantie  

de moed om hierop door te denken 

en ernaar te leven. 

 

Mia Verbanck 

 


