
Prikje bij zondag 7 november 2021  

 

Enkele muntjes 

 

 

Het zijn maar enkele muntjes zal je zeggen. 

Een druppel op een hete plaat. 

Als je kijkt naar de opbrengst, heb je gelijk. 

Dat doet Jezus evenwel niet. 

Hij kijkt naar haar intentie. 

De weduwe die moet proberen te overleven, 

zonder sociaal vangnet, 

trekt zijn aandacht. 

Oprecht, zonder bijbedoelingen,  

geeft ze haar offerande. 

Meer dan wie ook, weet ze  

hoe waardevol die twee muntjes zijn. 

Ze staat dan ook waardig en vertrouwvol  

tegenover God. 

Niet vooraan, niet opzichtig,  

maar eerlijk en oprecht. 

Getuigend van een groot vertrouwen. 

 

Goede God, 

Geef ons het vertrouwen van de weduwe. 

Geef ons een scherpe blik om te zien wat echt belangrijk is. 

Dat vragen we U door Jezus, uw Zoon en onze Broeder.  

Amen. 

 

Luc Beeldens 


