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Spits je oren en sta open voor wat ik je zeg  

De profeet Jesaja en Jezus  

proberen moedeloze mensen perspectief  

te bieden in een quasi uitzichtloze situatie. 

De Israëlieten in Babylon lieten hun oren hangen. 

In poëtische, beeldrijke taal spiegelt Jesaja 

hun voor dat de woestijn in bloei zal staan, 

dat er water zal stromen, 

dat mensen zullen zien en horen,  

spreken en springen. 

Dat betekent: God zal hen bevrijden, 

ze zullen weer moed vatten, 

ze zullen terugkeren en tot leven komen.  

Met enkele rituele gebaren  

maakt Jezus de oren en de mond open 

van een man die niet kan horen  

en moeilijk kan spreken. 

Jezus’ woord effata (“ga open”) 

valt niet in dovemansoren. 

Hij blaast de man nieuwe adem in.  

Die kan zijn oren amper geloven. 

Hij hoort er nu ook bij. 

Hij kan Gods woord plots horen  

en Hem danken.  

Geestdriftig vertelt hij wat hem overkomt, 

hij kan er niet over zwijgen, 

al probeert Jezus zijn enthousiasme te temperen. 

De bannelingen en de “doofstomme” 

moesten wel oren hebben naar de boodschap 

van hun bevrijder. Jezus zegt elders ook: 

“Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!” 

Of “Laat dat goed tot je doordringen!” 

M.a.w. “Knoop het goed in je oren!” 
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