
Prikje bij zondag 9 juli 
 

Verademing 
 

 

 

Zeshonderddertien zijn het er. 

De geboden en verboden  

waaraan een orthodoxe jood 

zich moest en moet houden. 

Chapeau voor hen       

die dat aankunnen. 

Stressvol voor diegenen 

die het angstvallig proberen. 

  

Dat is nu precies wat Jezus de mensen wil besparen. 

Daarom luidt zijn uitnodiging: 

“Kom allen naar Me toe 

die moe en uitgeput zijn, 

en Ik zal je rust geven.” 

 

Zijn aandacht gaat uit naar hen die 

de stress niet van zich kunnen afzetten. 

Aan hen die geen rust en innerlijke vrede kunnen vinden, 

wil Hij verlichting schenken. 

Misschien kunnen we in de vakantieperiode 

wat meer van zijn aandacht aan de dag leggen. 

Het kost niet zoveel moeite. 

Of zoals Jezus het zegt: 

“Mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 

 

Barmhartige Vader, 

Gij hebt door Jezus uw wil geopenbaard. 

Geef ons de rust  

die we in deze hectische tijd zo nodig hebben. 

Maak ons opmerkzaam voor mensen       

die geen vrede vinden. 

Dat vragen we door Jezus, uw Zoon en onze Broeder. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 


