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Dankjewel 

 
 

Het is zo eenvoudig om 

af en toe eens dankjewel te zeggen. 

Toch doen we het veel te weinig. 

Er is zoveel om dankbaar voor te zijn, 

maar dikwijls lijkt het allemaal zo vanzelfsprekend 

dat we er niet bij stilstaan. 

Een bedankje komt dan zelfs niet bij ons op. 

 

Jezus geneest zieken, 

zonder onderscheid.  

Jood of Samaritaan, 

het maakt voor Hem niet uit. 

Daar is de Samaritaan  

Hem dankbaar voor. 

Hij neemt de moeite  

om even terug naar Jezus te gaan 

en dankjewel te zeggen. 

De anderen denken er niet aan 

om terug te keren. 

 

Eeuwige God, 

dikwijls staan we voor U 

met vragende handen. 

Vandaag danken we U voor de mensen  

die Gij inspireert. 

Ook voor de mensen  

die helend aanwezig zijn en 

hun medemensen nabij zijn, 

naar het voorbeeld van Jezus,  

uw Zoon en onze Broeder. 

Amen. 

    

Luc Beeldens 


