
‘Er is zoveel moois waar we goed voor moeten zorgen,’
zei de mol. ‘Ja, zoveel.’

‘Weet je,’ zei de vos, ‘soms houdt je hoofd je voor de
gek. Dan vertelt het je dat je niks waard bent, dat het

hopeloos is …’ ‘… maar dit heb ik ontdekt: er wordt van
jou gehouden, en je doet ertoe en jij verrijkt deze wereld

zoals niemand anders dat kan, dus houd vol.’

‘Thuis is niet altijd een plek, hé?’

‘Daarom zijn we hier, toch?’ zei de jongen.
‘Om lief te hebben… en lief gevonden te worden.’
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