
De kern van alle dingen
is stil en eindeloos

alleen de dingen zingen
ons lied is kon en broos.

En donker zingt mijn bloed
van heimwee zwaar doorwogen

ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

   F. Timmermans

 



Wij nemen in liefde en eerbied afscheid van onze

tante en groottante

Mevrouw

Elisabeth Thiry
Apotheker

geboren te Aalst op 25 november 1926,

overleden te Belsele in het Rusthuis Ten Berge op 9 juli 2019,

gesterkt door haar geloof.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid, 

gevolgd door de teraarbestelling in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Mere, 

bij te wonen op zaterdag 20 juli 2019 om 11.15 uur 

in de kerk Sint-Bavo te Mere Dorp.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11 uur.

Correspondentieadres:

 Familie Thiry

 p/a Uitvaartzorg Michael Deleu

 Lange Lozanastraat 237 - 2018 Antwerpen

Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be

Dit melden:

De Heer en Mevrouw Dirk en Liesbeth Smet – van Alsenoy,

 Peter-Jan en Sarah Smet – Verlenden,

 Stefaan en Elisabeth Pacquée – Smet,

 Karl-Filip en Stéphanie Smet – De Bisschop,

De Heer en Mevrouw Leo en Karin van Alsenoy – Verbraeken,

 Tom en Karen Peeters – van Alsenoy,

  Maxima en Joanna,

 Enriqué en Lauren Selamé – van Alsenoy,

 Mattias en Sarah Hasund - van Alsenoy,

De Heer Erik van Alsenoy,

Juffrouw Treesje van Alsenoy (†),

haar neven en nichten

De families Thiry, Raes en aanverwanten.

Met bijzondere dank aan de directie en het personeel 

van het Rusthuis Ten Berge voor hun liefdevolle zorgen.


