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Dierbare moslimbroeders- en zusters, 

 

Ter gelegenheid van de ramadan willen wij opnieuw onze groeten overbrengen 

met een boodschap van nabijheid en vriendschap. We erkennen het belang van deze 

maand voor uw spiritueel onderweg zijn en voor uw familiale en sociale relaties, 

waartoe ook uw christelijke vrienden en buren behoren.  

Het verheugt ons te weten dat onze jaarlijkse ramadan-boodschap bijdraagt aan 

het versterken en opbouwen van goede relaties tussen christenen en moslims, mede 

dankzij de verspreiding ervan via zowel traditionele als moderne media, met name 

sociale media. Daarom kan het goed zijn om deze boodschap breder bekend te maken 

binnen beide gemeenschappen. 

We hadden graag een andere thematiek met u besproken dan het onderwerp dat 

we nu gekozen hebben. Echter, de toename van conflicten in de huidige tijd, variërend 

van militaire gevechten tot gewapende conflicten van diverse intensiteit, waarbij staten, 

criminele organisaties, gewapende bendes en burgers betrokken zijn, is zeer 

verontrustend. Paus Franciscus merkte onlangs op dat deze escalatie van 

vijandelijkheden in feite een derde wereldoorlog in stukjes verandert in een echt 

wereldwijd conflict. 

De oorzaken van deze conflicten zijn divers, sommige zijn historisch, andere zijn 

recent. Naast het eeuwig menselijke streven naar overheersing, geopolitieke ambities 

en economische belangen, is een belangrijke oorzaak ongetwijfeld de aanhoudende 

productie en handel in wapens. Terwijl een deel van onze menselijke familie zwaar 

lijdt onder de vernietigende gevolgen van het gebruik van deze wapens in 

oorlogssituaties, zijn er cynisch genoeg anderen die zich verheugen over de 

aanzienlijke economische winst die voortvloeit uit deze onethische handel. Paus 

Franciscus heeft dit treffend omschreven als het dopen van een stuk brood in het bloed 

van onze broeder. 

Tegelijkertijd mogen we dankbaar zijn dat we over aanzienlijke menselijke en 

religieuze hulpbronnen beschikken om vrede te bevorderen. Het streven naar vrede en 

veiligheid is diep verankerd in de ziel van iedere mens van goede wil, aangezien 

niemand ontkomt aan de tragische gevolgen van oorlog, zoals het verlies van 

mensenlevens, het aantal zwaargewonden en de vele wezen en weduwen. De 

vernietiging van infrastructuur en eigendommen maakt het leven wanhopig moeilijk, 

zo niet onmogelijk. Soms worden honderdduizenden mensen ontheemd in hun eigen 

land of worden ze gedwongen om als vluchteling naar andere landen te vluchten. 

Daarom moet de veroordeling en afwijzing van oorlog ondubbelzinnig zijn: elke oorlog 

is broedermoord, nutteloos, zinloos en duister. In een oorlog verliest iedereen. 

Nogmaals, in de woorden van Paus Franciscus: Alleen vrede is heilig, oorlog niet. 

 

 

 



Alle religies, elk op hun eigen manier, beschouwen het menselijke leven als 

heilig en dus waard om het te respecteren en te beschermen. Gelukkig neemt het aantal 

landen dat de doodstraf toestaat en uitvoert jaarlijks af. Een hernieuwd respect voor de 

fundamentele waardigheid van het geschenk van het leven, zal bijdragen aan de 

overtuiging dat oorlog moet worden verworpen en vrede moet worden gekoesterd. 

Ondanks hun verschillen, erkennen religies het bestaan en de cruciale rol van het 

geweten. Het vormen van een geweten dat de absolute waarde van elk menselijk leven 

respecteert, evenals het recht op lichamelijke integriteit, veiligheid en een waardig 

bestaan, zal bijdragen aan de veroordeling en afwijzing van alle vormen van oorlog.  

We kijken op naar de Almachtige als de God van vrede, de bron van vrede, die 

een speciale genegenheid heeft voor degenen die hun leven wijden aan het bewerken 

van vrede. Hoewel vrede, net als vele andere zaken, een goddelijk geschenk is, is ze 

ook het resultaat van menselijke inspanningen die voornamelijk gericht zijn op het 

creëren van de voorwaarden voor duurzame vrede.  

Als gelovigen zijn we ook getuigen van hoop, zoals we hebben uitgedrukt in 

onze boodschap voor de ramadan 2021: Christenen en moslims: getuigen van hoop. 

Hoop kan worden gesymboliseerd door een kaars, die met haar licht veiligheid en 

vreugde uitstraalt, terwijl ongecontroleerd vuur kan leiden tot de vernietiging van 

fauna, flora, infrastructuur en zelfs mensenlevens. 

Beste moslimbroeders en -zusters, laten we samen het vuur van haat, geweld en 

oorlog doven. Laten we in plaats daarvan de tedere vredeskaars aansteken, 

gebruikmakend van de bronnen van vrede die aanwezig zijn in onze rijke menselijke 

en religieuze tradities.  

Moge uw vasten en andere vrome praktijken tijdens de ramadan, en de viering 

van 'Id al-Fitr die deze heilige periode afsluit, u overvloedige vruchten van vrede, hoop 

en vreugde brengen.  

Vaticaan, 11 maart 2024 
 

Miguel Ángel Cardinal Ayuso Guixot, MCCJ 

Prefect 
 

Mgr Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage 

Secretaris 
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