
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van de Orthodoxe Kerk in België heeft 
Kanunnik Dirk De Backer goed gekend in het kader van het Vlaams Verbond van Katholieke 
Scouts en Meisjesgidsen (VVKSM), waarvan de overledene toen verbondsaalmoezenier was 
en de Metropoliet actief was in het District Gent-Noord. 
 
Hij heeft ook van dicht bij kunnen zien hoe de betreurde Kanunnik begeesterd was van het 
oecumenisch ideaal en er de bezieler van was in het Gentse, in samenwerking met wijlen 
Aartspriester Ignace Peckstadt en enkele andere pioniers van de Oecumene in Oost-
Vlaanderen.  
 
De Metropoliet betuigt zijn medeleven met het Bisdom Gent en met de familie van Kanunnik 
De Backer. 
 
Het secretariaat van de Metropoliet. 
 
 

 
 
 
 


