
Roeping 

 

Ik wil pleiten voor mensen  

die leven vanuit passie. 

Die zich met het diepste van hun zijn  

inzetten voor dat ene  

waarvan zij het gevoel hebben 

dat het hun taak, hun roeping is. 

Een passie komt van diep binnenin 

en vervult je helemaal. 

 

Een roeping heeft dat ook. 

Een roeping is die ene opdracht, 

dat ene doel dat je in jezelf voelt groeien. 

Dat steeds duidelijker wordt en groter 

tot het zich niet meer laat negeren. 

Het eist je wezen op,  

helemaal. 

 

Als je erop ingaat,  

leef je voluit. 

Niet noodzakelijk gemakkelijker, 

niet noodzakelijk leuker,  

maar wel vanuit de kern van wie je bent. 

Er is niets zinvoller in dit leven  

dan vinden wie je in wezen bent  

en wat jouw heel eigen roeping is. 
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