
Je liefde, je kracht, je warmte en je lach.

We zullen je missen, iedere dag...

Kanunnik

Dirk DeBacker
geboren te Gent op 10 juni 1944 

en overleden in het UZ Gent op 27 augustus 2017.

Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Priester gewijd te Gent op 29 mei 1971

Leraar Sint-Lievenscollege te Gent (29 juli 1969)

Verbondsaalmoezenier van VVKSM (1972 - 1982)

Proost van de Maatschappelijke werken van het arrondissement Aalst

en pastoor van Vlekkem (1982 -1993)

Pastoor te Gent O.-L.-Vrouw Sint-Pieters (1993-2016)

en van Gent Sint-Coleta (2000-2017)

Deken van het dekenaat Gent-Zuid (2001-2006)

Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel van Gent (4 april 2011)

Hij was jarenlang betrokken bij de Diocesane Comissie 

voor Oecumene en Interreligieuze Dialoog.

De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,

zal plaatsvinden in de kerk O.-L.-Vrouw Sint-Pieters,

Sint-Pietersplein te Gent

op zaterdag 2 september 2017 om 10.00 uur. 

Er is gelegenheid tot groeten en rouwbetuiging vanaf 9.15 uur.

(Er is een ruime parking onder het Sint-Pietersplein)

Daarna volgt de bijzetting op de begraafplaats van Mariakerke

in beperkte familiekring.

Liever geen bloemen, maar u kan een vrijblijvende bijdrage storten op

BE42 0016 4482 4754 (UZ Gent t.a.v. Stamceltransplantatie)

Dit melden u:

Erwin en Micheline DeBacker - Van den Bossche

 Stefan en Sigrid Veys - DeBacker

 Kurt en Anouk DeBacker - Vermeire

Koenraad en Claudine DeBacker - Roelandt

 Johan en Katrien Dhondt - DeBacker,

          Antoine, Hannah, Nand

 Tom en Ilse DeBacker - Pauwels,  

          Bo, Liv

Yves en Marijke Pinoy - DeBacker

 Kris en Ina Pinoy - Lefevre, 

          Aïsha

 Steven en Jasmien Pinoy - Biebauw

 Tim en Sofie Pinoy - De Swaef       

                                           zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten,

Camiel (†) en Betty (†) DeBacker - Vertriest

                                                                                                                                    zijn ouders,
de families DeBacker en Vertriest.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Pierre Van Maele,

dokters en verpleegkundigen van het UZ Gent voor de goede zorgen.

Een stil moment bij Dirk kan in het mortuarium 

van het UZ Gent, (ingang 82)

van maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 20.00 uur.

Rouwbetuiging:

Familie DeBacker

Sint-Pietersplein 2 te 9000 Gent

www.uitvaartvercruyssen.be
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