
Pieter Remaut 
lieve man van Sybille Vankemmel 

baasje van Fatje, zijn poes

Geboren in Roeselare op 15 januari 1971 en  
thuis in Ieper heengegaan op 10 april 2019.

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid   
rond de urne van Pieter in de polyvalente zaal van  

“Het Perron“ in Ieper, Fochlaan 1 op  
donderdag 18 april 2019 om 17.00 u.

Gelegenheid tot rouwgroet na de dienst.

Een stil moment bij Pieter kan t.e.m. woensdag in het  
Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6, 8900 Ieper, 

elke werkdag van 14.30 u tot 19.00 u,  
op zaterdag van 14.30 u tot 17.00 u en niet op zondag.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Pieter is en blijft

de lieve man van:
Sybille Vankemmel    

de zoon en schoonzoon van:
(†) Pieter Paul en Mietje Remaut  - Vinckier 
(†) Marc en Roberta Vankemmel  - Pattyn  

de broer, schoonbroer en nonkel van 
Geert en Els Remaut  - Craeye
  Amber 

Geert en Lieve Deseyne  - Remaut
 Justine en Louis
 Florence en Victor
 Fons en Valerie, Floris en Annabelle
 Lowie en Jocelyne

Stephen Vankemmel en Benedicte Coppin
 Grégoire
 Héloise (zijn petekind) en Tijs
 Camille en Alexander

Wij danken iedereen die Pieter zorgend nabij waren, 
zij die op bezoek kwamen, hem een schouderklopje gaven,
of gewoon even aan hem dachten ...

Rouwadres:
Rouwcentrum Hessel (Pieter Remaut)
Diksmuidseweg 6, 8900 Ieper



Je pijn is eindelijk voorbij,
je lijden is gedaan.

Je leeft voor ons nu verder
in een eeuwig nieuw bestaan.

Rouwcentrum Hessel 057/44 66 10


