


Uber allen Gipfeln

Ist Ruh,

In allen Wipfeln

Sptirest du

Kaum einen Hauch;

Die Vogelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde

Ruhest du auch.

Goethe

Stefaan VANDEWALLE

echtgenoot van Jo ROSSELLE

Hij werd geboren te Lichtervelde op 5 april 1926.
In warme familiekring gedragen tijdens de ziekenzalving op
Pinksteren, is hij op 6 juni 2017 bij ons thuis vredig ingeslapen.



In al mijn gebrokenheid kon ik jarenlang
dagelijks bezinnend bidden met volgende
woorden als aanzet:

‘Heer Jezus, ik wil voor altijd in Uw
liefde met U verbonden blijven, Uw
woord ter harte nemen en U in ieder
medemens beminnen.

Kom Heer Jezus, laat Uw Geest

over mij neerdalen en kom bij mij

Uw verblijf houden; woon voor altijd in
mijn hart en leid mij’

naar Joh 14-15

Mijn schapen luisteren naar mijn stem; Ik ken ze en ze volgen Mij.
Ik geef hun eeuwig leven:

nooit zullen ze verloren gaan, niemand zal ze aan mijn hand
ontrukken.

Joh 10, 27-28



Yolanda Rosselle, zijn echtgenote;

Paul en Kaatje De Becker - Vandewalle
Bas en Alexia
Leen en Eddy
Jan en Trui

Filip en Tine Van Petegem - Vandewalle

Pieter en Griet

Judith, Martha en Robbert
Tom en Karen

Ewout en Floris
Simon en Severien

Renée, Nand en Michelle
Katrien en Joachim

Salvatore en Hilde Bono - Vandewalle
Federica en Alonso
Jacopo en Anabela
Adriano en Charlotte

Trui Vandewalle
Konjit-lduna en Ezra

Peter en Elsje Rétgens - Vandewalle
Thomas en Kim
Joris en Felicia
Liesbeth

Daniel en Grietje Adriaens - Vandewalle
Elisabeth en Wouter
Johanna

zijn kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

danken u voor uw gebed en uw blijken van medeleven.



