Hallo vormeling,
heb jij ook gekeken naar de viering waarin onze bisschop het Chrisma heeft gewijd?
Met die Chrismazalf zullen jullie gevormd worden.

Heb jij geluisterd naar het bijzondere gebed dat de bisschop uitsprak bij de wijding van het
Chrisma?
Luister misschien nog een keer!

Het gebed bij de wijding van het Chrisma is een heel moeilijk gebed. Het is dus helemaal niet
erg dat je niet alles begrijpt. Ook voor volwassenen is dit moeilijk en vreemd, hoor! De
vreemde taal vertelt eigenlijk ook dat ons geloof een mysterie is. We kunnen het niet
helemaal begrijpen met ons verstand. Wist je dat een sacrament in het Grieks 'mystérion’
heet? Wat er tijdens een sacrament (bv. het sacrament van het vormsel) gebeurt, is een
mysterie dat we niet helemaal in woorden kunnen vatten.

Wat viel jou op toen je dat gebed bij de wijding van het Chrisma beluisterde?
Was er misschien een woord dat jou raakte?

Of een naam die je herkende?

Of deed één van de zinnen jou misschien denken aan een Bijbelverhaal?

Of ... kwam er misschien een vraag bij jou op?

Mail je antwoord of je vraag gerust naar je catechist of naar Kroongetuigen2020@gmail.com

(In de bijlage vind je ook nog de tekst van het gebed bij de wijding van het Chrisma).

Extra:

Wie is het?

Speel jij mee het Bijbelse ‘Wie is het?’
Vind jij ‘wie het is’?

En maak jij misschien een echt ‘Wie is het’-spelbord?
(met echte ‘prentjes’ van de Bijbelse personages?)

De Bijbelse figuren komen ook voor in het gebed bij de wijding van het Chrismal
Wil je jouw antwoorden checken?

Kijk op de website: https://www.kerknet.be/organisatie/bisdom-antwerpen
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Een vrouw?

Neen

Leefde lang in de
woestijn?

Ja
Ouder dan Jezus?

Ja
Familie van Jezus?
Ja
Gelooft in Jezus?
Ja

Ros?

Ja

Groot?
Neen

Enig kind?

Neen
Zorgzaam?
Ja
Koning?
Ja

Een man?

Ja

Leefde lang in de
woestijn?

Ja

Was hij priester?

Ja

Had hij een bekende
broer?

Ja

Bijna vermoord?
Ja
Bijna in brand?
Ja

Bijna verdronken?
Ja

Bijna gestikt in de
woestijn?

Ja
Aangekomen in het
beloofde land?
Neen

Oud geworden?
Neen
Getrouwd?
Neen

Papa?

Neen
Gezalfde?

Ja

Koning?

Ja




