Hallo vormeling,

Je kent wellicht wel één of meer Bijbelse verhalen waarin iemand gezalfd wordt.
Profeten en koningen werden gezalfd.
Ook jij zal bij jouw vormsel gezalfd worden met heilig Chrisma.

Heb jij geluisterd naar de lezingen die tijdens de Chrismaviering weerklonken?
Luister eventueel nog een keer!

Viel jou daarbij iets op?

Het was 2x hetzelfde, niet?

Waarom zou iets 2x verteld worden?

Wanneer vertel jij iets 2x?

Inderdaad, als het héél belangrijk is!

Tijdens de eerste lezing werd gelezen uit de profeet Jesaja.

Tijdens de Evangelielezing hoorden we hoe Jezus de boekrol nam en begon voor te lezen uit
de profeet Jesaja. Hij las de verzen die we ook al in de eerste lezing hoorden!

Vervolgens zei Hij: “wat jullie hebben gehoord ... is nu in vervulling gegaan!”

Of nog: wat jullie droomden, dat gaat in vervulling! Het zal gebeuren, misschien wel anders
dan jij had gedacht of gedroomd, maar het zal gebeuren ... .

We hoorden dus 2x bijna dezelfde woorden!
Maar wat is er dan zo belangrijk dat het 2x klinkt?

Evangelie (Lc 4,18-19): De geest des Heren is over mij gekomen,
omdat Hij mij gezalfd heeft.
Hij heeft mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden dat zij zullen zien,
om verdrukten te laten gaan in vrijheid,
om een genadejaar af te kondigen van de Heer.

Wat is die BLIJDE BOODSCHAP volgens jou?

Wat maakt jou écht blij? Wat maakt jou écht gelukkig?

Ik weet niet of dat ook voor jou geldt, maar ... de meeste mensen (misschien wel alle
mensen) worden écht blij als iemand hen graag ziet, als ze BEMIND WORDEN.

De Blijde Boodschap van Jezus is ... dat HIJ ons graag ziet. Ja, Hij ziet jou graag!

Als iemand jou graag ziet ... dan krijg je VLEUGELS.

Vleugels geven vrijheid. Heb je opgemerkt dat in de tekst veel over ‘vrijheid’ gesproken
wordt? (aan gevangenen hun vrijlating bekend maken / verdrukten laten gaan in vrijheid)

Bij jouw vormsel wordt ook jij gezalfd met de liefde van Jezus. Het Chrisma draagt zelfs
Jezus’ naam: Christus — Chrisma. Jezus wil jou nogmaals heel sterk zeggen: IK HOU VAN
JOU. Met die liefde wil Jezus jou vleugels geven! Om te vliegen naar vele lieve mensen!

Heb je opgemerkt dat er in het gebed bij de wijding van het Chrisma ook over vleugels
gesproken werd? Zoek jij de duif eens op in die tekst? Ze staat er ... ook 2x in!

De duif is een teken van onze verbondenheid met God! Er wordt ook wel eens gesproken
over een ‘vredesduif’. De duif als teken van de liefde en vrede van Jezus!

Ook jij mag ‘een postduif’ worden en de liefde en vrede van Jezus overal rondbrengen!




Duiven hebben pluimen, dus we hopen alvast dat jij op zoek gaat naar pluimpjes (of er
uitknipt) en dat jij heel veel pluimpjes (of complimentjes) geeft aan heel veel lieve mensen.
Zo laat je hen zien dat jij en Jezus van hen houden!

En ... natuurlijk ... ook een PLUIM voor jou!




