
UNIVERSEEL GEBED OF GEBED VAN DE GELOVIGEN 
 

A 
 

De priester leidt het universeel gebed in:  
 
Laten we vol vertrouwen bidden tot God 
om hoop en kracht. 
 
De intenties worden uitgesproken door een of meerdere lectoren. 
 
Om een teken van hoop 
voor slachtoffers van oorlog en geweld 
en om kracht voor wie bouwen aan een duurzame vrede. 
Laten we bidden. 
 
Na elke gebedsintentie zegt of zingt men een passende acclamatie. Bijvoorbeeld: God, onze 
Heer (ZJ 10a) of Bonum est confidere (Taizé). 
 
Om een teken van hoop 
voor koppels die de toekomst somber tegemoetzien 
en om kracht voor wie een positieve levensvisie uitdragen. 
Laten we bidden. R 
 
Om een teken van hoop 
voor gevangenen en terdoodveroordeelden 
en om kracht voor hun familie. 
Laten we bidden. R 
 
Om een teken van hoop 
voor wie ziek zijn en lijden 
en om kracht voor wie hen bezoeken en verzorgen. 
Laten we bidden. R 
 
Om een teken van hoop 
voor jongeren die grote dromen koesteren 
en om kracht voor wie hen hierin ondersteunen. 
Laten we bidden. R 
 
Om een teken van hoop 
voor vluchtelingen en ontheemden 
en om kracht voor wie hen gastvrij onthalen. 
Laten we bidden. R 
 
Om een teken van hoop 
voor senioren die zich eenzaam voelen 



en om kracht voor wie hun levenservaring waarderen. 
Laten we bidden. R 
 
Om een teken van hoop 
voor wie leven in armoedesituaties 
en om kracht voor wie niet onverschillig aan hen voorbijgaan. 
Laten we bidden. R 
 
De priester besluit:  
 
Liefdevolle God, 
Gij zijt onze hoop en ons vertrouwen. 
Gij stelt ons nimmer teleur. 
Geef ons de kracht 
om een teken van hoop te zijn 
voor wie leven in angst 
en uitzien naar een nieuwe morgen. 
Wij vragen het U 
door Christus, onze Heer.  



B 
 

De priester leidt het universeel gebed in:  
 
Laten we vol vertrouwen bidden tot God 
voor allen die zich geroepen weten om hoop te zaaien. 
 
De intenties worden uitgesproken door een of meerdere lectoren. 
 
Voor wie hoop zaaien in de Kerk. 
Dat ze naar het voorbeeld van Christus, de Goede Herder, 
oog hebben voor wie verloren lopen. 
Laten we bidden 
 
Na elke gebedsintentie zegt of zingt men een passende acclamatie. Bijvoorbeeld: Luister 
Heer, verhoor ons bidden (ZJ 10g) of Confitemini Domino (Taizé). 
 
Voor wie hoop zaaien in oorlogsgebieden. 
Dat ze naar het voorbeeld van Christus, de Goede Herder, 
vrede brengen waar haat heerst. 
Laten we bidden. R 
 
Voor wie hoop zaaien in ziekenhuizen. 
Dat ze naar het voorbeeld van Christus, de Goede Herder, 
woorden spreken die troosten en helen. 
Laten we bidden. R 
 
Voor wie hoop zaaien in gevangenissen. 
Dat ze naar het voorbeeld van Christus, de Goede Herder, 
deuren openen naar herstel en verzoening. 
Laten we bidden. R 
 
Voor wie hoop zaaien in vluchtelingenkampen. 
Dat ze naar het voorbeeld van Christus, de Goede Herder, 
licht zijn voor wie geen toekomst zien. 
Laten we bidden. R 
 
Voor wie hoop zaaien in sloppenwijken. 
Dat ze naar het voorbeeld van Christus, de Goede Herder, 
Gods liefde tonen aan wie leven in de periferie. 
Laten we bidden. R 
 
De priester besluit:  
 
Trouwe God, 
Gij kent ons en laat ons nooit in de steek. 



Wij bidden U: 
schenk ons uw Geest van liefde, 
opdat wij een teken van hoop zijn 
voor mensen die leven in wanhoop en duisternis. 
Door Christus, onze Heer.  



C 
 

De priester leidt het universeel gebed in:  
 
In het vertrouwen dat onze hoop nooit wordt beschaamd, 
richten we ons tot God, onze Vader. 
 
De diaken nodigt uit tot gebed: 
 
Laten wij bidden voor de Kerk.  
 
Na een ogenblik stilte spreekt de lector de volgende bede uit: 
 
Dat zij Gods barmhartigheid verkondigt 
op plaatsen waar wanhoop heerst  
en waar mensen elkaar naar het leven staan. 
 
Na elke gebedsintentie zegt of zingt men een passende acclamatie. Bijvoorbeeld: God, onze 
Heer (ZJ 10a) of L’ajuda em vindrà (Taizé). 
 
De diaken: 
 
Laten wij bidden voor staatshoofden en regeringsleiders.  
(gebedsstilte) 
 
De lector: 
 
Dat zij de hoop op vrede nooit opgeven 
en groeien in het besef dat oorlogen 
de wereld altijd slechter achterlaten dan voorheen. R 
 
De diaken: 
 
Laten wij bidden voor allen die lijden.   
(gebedsstilte) 
 
De lector: 
 
Dat zij troost vinden in het geloof 
en steeds meer ontdekken dat God hun nabij is 
in momenten van angst en onrust. R 
 
De diaken: 
 
Laten wij bidden voor kinderen en jongeren.   
(gebedsstilte) 
 



De lector: 
 
Dat zij hoopvolle getuigen zijn van het Evangelie 
in een maatschappij waarin vaak alleen de groten meetellen 
en de stem van de kleinen niet gehoord wordt. R 
 
De priester besluit:  
 
Goede God, 
op onze pelgrimstocht doorheen de tijd 
zijt Gij steeds met ons begaan. 
Gij biedt ons rust en veiligheid 
wanneer onheil ons pad kruist. 
Wij vragen U: 
wijs ons de weg die leidt naar U 
en sterk onze hoop 
op eeuwig leven en geluk bij U. 
Door Christus, onze Heer. 


