Doop en hernieuwing van de doopheloften

Paasnacht of Pasen (16 of 17 april 2022)

Elk jaar word je uitgenodigd om in de Paaswake (of eventueel op
Paasdag) je doopbeloften te hernieuwen. Tijdens dit jaar van bezin-
ning op de doop willen we daar bijzondere aandacht aan geven.
De voorbereiding die volgt kan je persoonlijk doen, maar ook met
een groep in de parochie, bijv. tiidens een al geplande bijeenkomst
van de parochieploeg of de catechisten, met een gezinsgroep of
gebedsgroep ...
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Doortocht door de Rietzee © Fresco orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas. Foto: ]-P Vanhopplinus

De doopliturgie en de hernieuwing van de doopbeloften vormen het der-
de grote deel van de paaswake (na de opening met de wijding van het vuur
en de ontsteking van de paaskaars en de uitgebreide woorddienst).
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Stap b

De hernieuwing van de doopbeloften herneemt dezelfde vragen die aan
de doopkandidaten worden gesteld. Driemaal klinkt het antwoord: ‘Ja, dat
beloof ik! Onmiddellijk daarna volgt de drievoudige belijdenis dat we gelo-
ven in God,Vader, Zoon en Geest. Driemaal klinkt dan:Ja, ik geloof. In dit
rituele moment wordt de dynamiek van Pasen en van het doopsel kernach-
tig samengevat: we keren ons af van het kwaad en de duisternis om ons te
wenden naar het goede, naar de liefde van God en het licht dat Hij schenkt.
Bij het begin van dit plechtige moment staan allen op (we vieren dat we
met Christus verrezen zijn!) en de kaarsen die aan het begin van de wake
werden uitgedeeld worden opnieuw ontstoken met licht van de paaskaars.
De tekst luidt als volgt:

V. In deze hoogheilige paasnacht, broeders en zusters,
herdenken wij de dood en de begrafenis van onze Heer Jezus
Christus,
en vieren wij met grote vreugde zijn glorievolle verrijzenis.
Daarom willen wij de beloften van ons heilig doopsel vernieuwen.
Wij hebben toen verzaakt aan de macht van het kwaad
en aan al wat in de wereld vijandig is aan God,
en de belofte afgelegd
God in de Kerk trouw te willen dienen.
Nu vraag ik u opnieuw:

* Belooft gjj u te allen tijde
te verzetten tegen kwaad en onrecht
om in vrijheid te leven als volk van God?

Allen: Ja, dat beloof ik.

* Belooft gjj u te verzetten
tegen de bekoring van zonde en onrecht,
zodat het kwaad zich niet meester maakt van u?

Allen: Ja, dat beloof ik.
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* Belooft gij de Heer uw God te dienen
en naar het voorbeeld van Christus uw naaste te beminnen?

Allen: Ja, dat beloof ik.

*  Gelooft gij in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel
en aarde!

Allen: Ja, ik geloof.

*  Gelooft gjj in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?

Allen: Ja, ik geloof.

* Gelooft gij ook in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven?

Allen: Ja, ik geloof.

Na deze hernieuwing van de doopbeloften volgt nog de voorbede. Na
de afsluiting daarvan maakt de voorganger een rondgang door de kerk en
besprenkelt hij de gelovigen met het nieuwe doopwater, terwijl de gemeen-
schap een danklied zingt.
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Stap b

Herlees rustig de tekst van de hernieuwing van de doopbeloften, en noteer
jouw antwoord op onderstaande vragen.

|. Waar denk jij aan wanneer je de woorden ‘kwaad’en ‘onrecht’ hoort? Met
welke vormen van kwaad en onrecht werd jij al geconfronteerd of wordt
je nu geconfronteerd? Hoe ga je er mee om?

2. ‘Weerstand bieden aan kwaad en onrecht’: hoe doe jij dat? Wat heb jij
daarvoor nodig?

3. Zonde is in de Bijbel: je afzonderen van Gods liefde. Herken je de verlei-
ding om God de rug toe te keren, in onze wereld, in je eigen leven?

4. ‘God dienen en je naaste beminnen’:is dat voor jou een richtingwijzer in
je leven? Wat of wie helpt jou hierbij?
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5. De doopliturgie suggereert dat in God geloven een ‘bekering’ vraagt, een
vrijwillige keuze om je met je concrete manier van leven in vertrouwen te
richten op God. Dat is geen eenmalige beslissing maar een levenslange weg.
Herken je dit?

Aankondiging

Bijbelseminarie over de Handelingen van de Apostelen
In Gent op 30 april en 7, 14 en 21 mei 2022

De Handelingen van de Apostelen zijn, net als de evangelies, een geloofsge-
tuigenis: het is het ‘dagboek’ van de eerste Kerk. We lezen er hoe de eerste
generaties christenen, onder de stuwende kracht van Gods Geest, in woord
en daad getuigenis afleggen van de opstanding van Jezus Christus. Het per
spectief wordt daarbij steeds ruimer: de verkondiging verspreidt zich van
Jeruzalem naar de Joodse en Griekse omgeving tot in Rome, hét centrum
van de bewoonde wereld. Hierbij worden kernthema’s aangesneden die
ook voor de Kerk vandaag belangrijk zijn: hoe het Evangelie verkondigen
in wisselende contexten? Hoe eenheid beleven in verscheidenheid? Hoe
wordt het leven van de christen een navolgen van de weg van de Meester?
Hoe onderscheiden wat de Geest ingeeft?

In het Bijbelseminarie verkennen we enkele van deze thema’s, via persoon-
lijke voorbereiding, lectuur van tekstfragmenten in groep, inhoudelijke
impulsen en uitwisseling. Info en inschrijven via www.hdgi.be
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Stap b

Aankondiqing

De vreugde van het doopsel uitzingen
zangavond op |9 mei in de St-Baafskathedraal

Midden in de paastijd, op donderdagavond |9 mei 2022, komen we met
allen die proberen te leven vanuit de doop samen in de kathedraal voor een
feestelijke avond van zang, getuigenis en ontmoeting.

Ons doopsel is immers een bron van vreugde: het maakt nieuwe mensen
van ons en schenkt ons een nieuwe familie van broers en zussen in Chris-
tus. Die vreugde willen we uitzingen, liefst in een volle kathedraal! Tussen de
liederen door beluisteren we getuigenissen van mensen die vertellen wat
de bezinning op het doopsel met hen doet. Na de zangavond nemen we
de tijd om elkaar te ontmoeten bij een hapje en een drankje.

ledereen is van harte welkom om 20.00u. in de Sint-Baafskathedraal.
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