
 

Tekst van Clara van Assisi geselecteerd 
door zuster Trees Cooman 
De tekst die ik koos komt uit de derde van de vier brieven die we van Clara hebben. Hij is 
gericht aan Agnes van Bohemen, dochter van koning Ottokar I van Bohemen, die met de 
levenswijze van Clara kennis maakte via de minderbroeders die in 1232 naar Praag kwamen. 
Zij bouwt een kerk voor hen, een hospitaal én een klooster voor arme vrouwen. In 1234 treedt 
ze daar zelf in. 

Via brieven, waarvan de minderbroeders koerier zijn, overlegt ze met Clara de levenswijze. Ze 
is voor Clara een grote steun bij het verkrijgen van de goedkeuring van haar regel. Maar het 
verkrijgen van deze goedkeuring verloopt niet vlot. Bij de zoveelste weigering reageert Agnes 
door uitermate streng te vasten. Clara wijst haar in de brief op de grootsheid van haar 
bestaan, van haar geschapen zijn. 

Zie hoe duidelijk dit is:  
door Gods genade is de ziel van de gelovige mens,  
het waardigste van de schepselen,  
groter dan de hemel. 

Want de hemelen samen met alle andere schepselen kunnen de Schepper niet bevatten, 
alleen de ziel van de gelovige is zijn woning en zetel,  
en dit alleen door de liefde. 

Want zo spreekt de Waarheid:  
‘Wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden en ook ik zal hem beminnen  
en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.’ 

Zoals dus de roemrijke maagd der maagden Hem lichamelijk heeft gedragen,  
zo kun jij Hem steeds zonder enige twijfel  
geestelijk in een kuis en maagdelijk lichaam dragen  
door haar voetstappen te volgen  
vooral door nederigheid en armoede. 

Dan omvat jij Hem  
door Wie jij en al wat bestaat omvat wordt. 


