Terugblik op de bezinningsdag van november 2015

Geprikkeld door de titel “Hoe geloven in de 21ste eeuw?” trokken een 75-tal mensen
op 13 november naar Ter Dennen in Westmalle, benieuwd wat Marc Van Tente
daarover zou te vertellen hebben.

In een eerste deel verkende Marc de situatie van vandaag: waar komen we vandaan
en waar staan we nu? Welke weg legden we af sinds Jesjoea, een charismatische en
profetische rabbi? Zijn radicale keuze voor een onvoorwaardelijke liefde, in woord en
praktijk, trekt velen in zijn tijd aan, vooral arme en kwetsbare mensen. De God van
Israél wordt bij Hem Abba, Vader, een God van eindeloos mededogen. In enkele grote
lijnen tekende Marc de evolutie van de Jezusbeweging en de kerk tot op vandaag, tot
bij paus Francisccus die het evangelie centraal stelt en het Tweede Vaticaans concilie
consequent wil uitvoeren. In groepsgesprekken was er kans om uit te wisselen over
deze eerste insteek.

Na de middag zette Marc een stapje verder en deed ons nadenken over “Gelovig
omgaan met verscheidenheid in geloofsbeleving”. Hij vertrok daarbij van de beeldtaal
van Raimon Panikkar: “leder kijkt naar de werkelijkheid vanuit zijn venster. Je ziet een
deel van het landschap, je buur ziet een ander deel. De werkelijkheid is dus groter dan
ik dacht. Wil je goed zien, dan moet je venster zuiver zijn. Zo niet vervorm je wat je ziet,
en zie je niet de werkelijkheid zoals ze is. Daar ligt dus je eerste verantwoordelijkheid.
Om naar mensen juist te kijken moet je blik, je geweten dus zuiver zijn. Zo niet riskeren
we mensen onrecht aan te doen, door emoties, ideologie, vooringenomenheid,
verstarring.”

Marc pleitte sterk voor interreligieuze / interlevensbeschouwelijke dialoog. Echte
dialoog is er maar als ik bereid ben mijn geloofsovertuigingen te laten bevragen door
de andere. Elke dialoog begint met kritisch naar zichzelf te kijken en naar de eigen
traditie: of ze trouw gebleven is aan de oorsprongservaring van de ‘stichters’. Het is je
afvragen: ken ik mijn godsdienst, leef ik consequent met zijn boodschap? Dan kijk ik met
open ogen en in gastvrijheid naar andere religies en geloofsvormen. Dan pas wordt
dialoog realistisch, bevrijdend, verruimend, verhelderend, verrijkend.

Marc gelooft daarbij sterk in de Geest: dat is blijven geloven dat eerlijk zoekende
gelovigen — en niet-gelovigen — samen kunnen groeien tot een dieper beseffen van de
uiteindelijke zin van het leven (‘God’). Dan volgen wederzijdse eerbied, openheid,
verdraagzaamheid.

Verscheidenheid is niet langer een vloek of zonde of kwaad, maar een rijkdom en bron
van vrede.

Voor velen was Marcs inbreng een bevestiging van hun eigen overtuiging. Anderen
onthaalden de nieuwe visie als bevrijdend. Nog anderen schrokken wat en geraakten
wat in de war. Hoe dan ook, we kregen heel wat stof mee om over na te denken.

Uit de reacties van de deelnemers achteraf bleek dat de meesten blij en dankbaar
waren dat ze erbij waren en dat ze zich ‘geraakt’ voelden door de boodschap.
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