
 

 

Al is een reis of uitstap nog zo fijn, 
toch zijn mensen vaak heel blij 
om weer thuis te zijn.  
 
Vreemd genoeg 
moeten wij soms ook weg trekken 
om te zien en te waarderen 
wat er eigenlijk altijd is.  
 
We wensen jullie een fijne reis  
of een fijne daguitstap 
en hopen dat jullie volop mogen genieten 
van het onderweg-zijn, 
van thuis-komen, 
van elkaar … ! 
 
 
 
 
 

 

 

 

Thuiskomen… 

Heer Jezus, 
schenk alle mensen een huis om in te wonen, 
een plek om thuis te komen.  
Als gezin willen we Jou ook vragen: 
moedig ons aan 
om elkaar te steunen en te dragen. 
Wees Jij ons voorbeeld, onze kracht,  
vandaag en alle dagen.  
Amen.  
 

Bij God ben je nooit te gast. 
Je komt er ‘thuis’! 

“We moeten Jezus ook mee op reis nemen”, zei Jef 

van 3 overtuigd terwijl we onze koffer pakten. Ik 

keek hem verbaasd aan. Vliegensvlug snelde hij 

naar zijn slaapkamer en bracht zijn kleine boekje 

met Jezusverhalen mee.  

Cis bouwt graag een huisje onder de tafel. Hij komt 

dan aandraven met het fleece-deken uit de zetel en 

vraagt me om dat over de tafel te draperen. Zo 

heeft hij een beschut huisje. Meestal nodigt hij mij 

ook wel eens uit om op bezoek te komen. We zitten 

dan met z’n tweetjes onder de tafel, in een beschut 

en knus huisje. Zo’n ‘gezellige en warme thuis’ wil ik 

mijn kinderen ook graag schenken.  

We namen slechts één zak speelgoed mee 
op vakantie. Het viel me op dat de 
kinderen zich ook konden amuseren 
zonder een hele hoop speelgoed. Ze 
speelden met takken, stenen en al wat ze 
vonden. Toen we thuiskwamen, was het 
echter ook een blij weerzien met de grote 
knuffels en poppen die niet mee op reis 
konden.   


