
We organiseerden per leerjaar een bezinnend moment rond het pinksterverhaal.
We startten met de symboliek van het anker uit te leggen aan de hand van de

anker van een boot en het werpanker van een klimmer. Door het anker is er weer
hoop dat ze straks verder kunnen. Daarna vertelden we het pinksterverhaal. De
kinderen van de bovenbouw brachten zelf het verhaal met een rollenspel. In het
pinksterverhaal voelden de apostelen de kracht om de boodschap van God te

verkondigen en net zoals Jezus het goede te doen. Na een hopeloze tijd waarin
de apostelen zich uit angst opsloten, kregen ze weer hoop. Hoop dat het beter

ging worden. Ze kregen de kracht om weer verder te gaan.
Er zijn nog steeds mensen rondom ons die ook bang, eenzaam of verdrietig zijn.
Met een klein gebaar kunnen we hen een beetje kracht, hoop en vreugde geven.

De leerlingen kregen daarom de opdracht om net zoals de apostelen de wereld in
te trekken en zo hun voorbeeld te volgen. De kinderen maakten een

pinksterkaartje met een hoopvolle boodschap. Ze moesten nadenken aan wie ze
dat kaartje konden bezorgen: Wie kan er een sprankeltje hoop waarderen? De

ouders kregen ook een begeleidende brief voor deze opdracht.

Een verhaal over hoop
Het Pinksterverhaal

VBS Toermalijn



Beste ouders, 

Zoals u misschien al hoorde, is 2025 voor de Kerk een bijzonder jaar: een Jubeljaar
met als thema ‘Pelgrims van hoop’. Wereldwijd worden mensen uitgenodigd om
hoopvolle stappen te zetten, voor zichzelf én voor anderen. 

Ook op onze school willen we hier graag bij aansluiten. Onlangs kwam er bij ons een
anker aan, een symbool dat van school tot school reist en staat voor een ketting
van hoop. Het brengt ons in verbinding met anderen die, net als wij, hoop willen
doorgeven. 

In de school gingen de kinderen aan de slag met dit thema, geïnspireerd door het
pinksterverhaal. Ze dachten na over wat hoop voor hen betekent en schreven
hoopvolle wensen op vlammetjes. Die vlammetjes mogen nu verder verspreid
worden, als kleine tekens van hoop. 

We nodigen jullie als ouders graag uit om samen met jullie kind(eren) deze
vlammetjes van hoop te verspreiden. 
Dit kan op verschillende manieren: 

geef het vlammetje persoonlijk af bij een familielid, een buur, een vriend(in),… 

of steek het discreet in een brievenbus van iemand die wel een warme boodschap
kan gebruiken 

Op die manier worden ook wij pelgrims die hoop brengen bij anderen. 

Indien mogelijk, mag er van dit mooie moment een foto genomen worden. Deze mag
doorgestuurd worden naar volgend e-mailadres: directie@toermalijn.be 

 
Hartelijk dank om samen met ons een stukje hoop uit te dragen! 

 

Met vriendelijke groeten, 

De pastorale werkgroep Toermalijn 

            Een reactie van een ouder:
Beste,

A. heeft haar vlammetje bij onze
buurman in de brievenbus gestopt.

Onze buurvrouw woont sinds kort in het
rusthuis en dit is zeer zwaar voor de
buurman, hij gaat elke dag trouw zijn

vrouw bezoeken in het rusthuis en
brengt daar het merendeel van zijn dag

door. Dit gaat hem zeker deugd doen.
Groetjes S.






