
De Congregatie Zusters Onze-Lieve-Vrouw 
van 7 Weeën Ruiselede, de vzw Curando en 
de Leerstoel Priester Léon de Foere 
(KU Leuven)    
nodigen u van harte uit  op 
donderdag 7 maart 2024 
om 19.30 uur 
op de tweede avond in de tweedelige 
lezingenreeks  De Spectateur 2 
“Dubbelzinnige kwetsbaarheid: 
spanningsveld tussen bedreiging en 
verrijking”. 

Op elke avond in deze lezingenreeks laten 
we twee gastauteurs uit 
de tweede publicatie in de reeks 
De Spectateur aan het woord voor een korte 
lezing. Het thema voor deze tweede avond 
is de relatie tussen kwetsbaarheid, 
seksualiteit en lichamelijkheid. In het eerste 
deel van het boek De Spectateur 2 gaat de 
aandacht uit naar de kwetsbare en broze 
mens. Ethica Ilse Cornu belicht de  
seksualiteit, theoloog Sander Vloebergs de 
lichamelijkheid. Centraal staat de vraag 
waar de eigenheid van de mens ligt. 

programma

Verwelkoming door 
kanunnik Patrick Degrieck, 
algemeen directeur Congregatie Zusters 
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede 

Inleiding door Prof. Dr. Wim Vandewiele, 
titularis van de Leerstoel Priester Léon de 
Foere

Lezing 
“Het grootste geheim: seksualiteit en 
kwetsbaarheid” 
door ethica Ilse Cornu

Lezing 
“Lichaamsliefde” 
door theoloog Sander Vloebergs

Panelgesprek met beide gastauteurs, 
gemodereerd door Emmanuel Van Lierde, 
stafmedewerker van Curando 

Receptie 

event            
Donderdag 7 maart 2024 
om 19.30 uur

locatie
Hof Bladelin
Naaldenstraat 19, 8000 Brugge

inschrijven
Gelieve uw aanwezigheid 
en het aantal deelnemers te bevestigen 
voor 4 maart 2024 
via http://tinyurl.com/SP2L2 of 
leerstoeldefoere@gmail.com

Deze lezingenreeks komt tot stand in 
samenwerking met Bladelin Academy, CCV 
Brugge en Curando, dit met bijzondere dank 
aan de Congregatie Zusters 
Onze Lieve Vrouw van 7 Weeën Ruiselede, 
de initiatiefnemer en inrichter van de 
“Leerstoel Priester Léon de Foere” 
(KU Leuven).

www.hofbladelin.be 

Dubbelzinnige
kwetsbaarheid:

spanningsveld
tussen bedreiging

en verrijking
WIM VANDEWIELE (RED.)

Als tweede publicatie in de reeks De Spectateur presenteert de Leerstoel Priester
Léon de Foere acht kortere en langere artikels over het thema kwetsbaarheid dat haar
dubbelzinnig karakter verkent langs een drietal invalshoeken. 

De coronapandemie maakte duidelijk dat de maakbaarheidsidee niet vol te houden
is en iedereen kwetsbaar blijft. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in het
eerste deel van dit boek de aandacht uitgaat naar de kwetsbare mens. Ethica Ilse
Cornu belicht onze seksualiteit, theoloog Sander Vloebergs de lichamelijkheid en
journalist Emmanuel Van Lierde gaat te rade bij moraaltheoloog James Keenan over 
hoe machtige machines steeds meer de plaats van de mens innemen. Waar ligt de
eigenheid van de mens? Het komt in deze drie reflecties aan bod.

Niet alleen de mens is broos, vandaag is de hele schepping duidelijk kwetsbaar
geworden. Theologe Lea Verstricht gaat na hoe alles met alles verbonden is. Ze put
daarbij rijkelijk uit de encycliek Laudato Si. Het komt erop aan nieuwe genereuze
ruimtes te scheppen waar we leren met onze kwetsbaarheid om te gaan. Hoe dat
kan vorm krijgen, belicht architect Tom Callebaut. Kwetsbaar zijn vandaag in
onze contreien ook de geloofsgemeenschappen, zeker de klassieke parochies. Hoe
kunnen zij een nieuwe adem, een nieuwe vitaliteit vinden? Daarover reflecteert
politicoloog Luk Vanmaercke.

Zijn bijdrage vormt meteen een opstap naar de laatste twee reflecties in het derde
deel. Jezuïet Jos Moons verkent er het synodale proces als een kerkelijke bekering tot
kwetsbaarheid en Vaticaan-expert Emmanuel Van Lierde analyseert het kwetsbare
leiderschap van paus Franciscus. 

Mensen streven naar macht en rijkdom, maar dat geeft al vlug aanleiding tot
misbruik. Dit boek bewijst dat we er gebaat bij zouden zijn meer uit te gaan van
onze kwetsbaarheid als kracht in plaats van die achter een façade verborgen te
willen houden. Wijsheid begint vanuit zelfkennis: onze kwetsbaarheid valt niet te
loochenen, maar ze hoeft hoegenaamd geen zwakte te zijn. Ze maakt ons juist ten
volle mens. Ze vormt onmiskenbaar een bron van schoonheid en goedheid.

De Leerstoel Priester Léon de Foere werd in 2018 door de congregatie Zusters O.L.V. van
7 Weeën Ruiselede opgericht aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU
Leuven). Haar opdracht is het om vanuit een opbouwende en kritische houding kerkelijke 
en maatschappelijke thema’s op de agenda te plaatsen, te verbreden en te verdiepen.
Naast vormingssessies zal deze opdracht vorm krijgen in de serie ‘De Spectateur’, die op
tweejaarlijkse basis verschijnt.
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