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PELGRIM VAN HOOP IN 

PAROCHIE H. OSCAR ROMERO 

 

ZOEKTOCHT… PELGRIMSTOCHT… 

BEDEVAART… TUSSEN 8 TORENS 
 

Dit tochtboekje is jouw gids voor onderweg. Hierin staan de 

opdrachten. Na afloop deponeer je het tochtboekje in om het 

even welke kerk. De doos staat in het pelgrimshoekje.  

 

 

- Tocht op eigen risico en verantwoordelijkheid (eigen 

verzekering)  

- Startplek en volgorde kunnen zelf bepaald worden 

- Omwille van wegenwerken is de autoroute anders dan de 

fietsroute.  

 

 

 

Deelnemer: 

Naam:…………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………. 

Telefoonnummer:…………………………………… 

Mail: …………………………………………………… 
 

 

Noodnummer : 0495 78 36 35 
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Autoroute 
Navigeer van kerk naar kerk met je gps. 

Adressen staan vermeld in dit tochtboekje. 
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Fietsroute 

 
 

 

Volg  
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Nederzwalm: Schoolstraat 32, 9636 Nederzwalm-Hermelgem 

Schoolstraat → Hoogstraat → Latemdreef → Biestmolenstraat → 

Hazenlos → Dries → Grootveldweg → Wafelstraat → 

Zijpgrachtstraat → Gaverbosdreef → Zuidlaan 

 

Munkzwalm: Zuidlaan 18, 9630 Munkzwalm 

Zuidlaan → Spoorweglaan → Heufkensstraat → Knokstraat → 

Meerhem → Duisbeke → Buchtweg → Tissenhove → Matersestraat 

→ Dorpstraat 

 

Sint-Maria-Horebeke: Kerkplein, 9667 Sint-Maria-Horebeke 

Dorpstraat → Matersestraat → Jagerij → Keirestraat → Materplein 

 

Mater: Matersplein, 9700 Mater-Oudenaarde 

Materplein → St.- Amelbergastraat → Opstalle → Ganzendries → 

Ruiterstraat → Wolvenberg → Bagetttestraat 

 

Volkegem: De La Kethulleplein, Volkegem-Oudenaarde 

Volkegemberg → Rekkemstraat → Wallestraat → 

Paardemarktstraat 

 

Ename: Paardenmarktstraat 47 B, Ename-Oudenaarde 

Paardemarktstraat → Zwijndries → Abdijstraat → St.-Salvatorsstraat 

→ Trekweg richting Nederename → Voor Eine → Ohiostraat 

 

Nederename: Oudstrijdersstraat 111, 9700 Nederename-

Oudenaarde 

Ohiostraat → Reytstraat → Pelikaanstraat → Landlos → Reytstraat 

→ Corpusstraat → Mgr. Lambrechtstraat 

 

Welden: Monseigneur Lambrechtstraat, 9700 Welden-Oudenaarde 

Mgr. Lambrechtstraat → Rothstraat → Schuisplanklos → 

Schoolstraat 
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• KERK ALLE HEILIGEN NEDERZWALM 
Schoolstraat 32, 9636 Nederzwalm-Hermelgem 

Om de 

inkom te 

vinden loop 

je een toertje 

rond. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord……………………………………………………………………… 

Brand een GRATIS kaars in de pelgrimshoek. 

Zoek aan de buitenkant van de kerk de sacristiedeuren. Noteer de 

jaartallen die op de deuren zijn aangebracht.   …………    ………… 
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• KERK SINT-MATTHEUS MUNKZWALM 
Zuidlaan 18, 9630 Munkzwalm 

 

 
 

Maak 5 woorden met de letters van het woord pelgrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek het glasraam van de H. Matteüs. 

Wie schonk op 17 juli 1983 het glasraam?  

 

…………………………………………………………………………… 
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Versier het anker – kleuren en stiften liggen klaar… 

Een anker dient om te vermijden dat een schip op drift slaat en 

meegesleurd wordt door de golven. Het is de hoop die maakt dat wij, 

mensen ‘niet op drift geraken’ en meegesleurd worden door de 

stormen van het leven.  

Jezelf af en toe eens ‘verankeren’ kan op persoonlijk vlak een oproep 

tot herstel zijn. Het is een geschikt moment om stil te staan bij de manier 

waarop we omgaan met elkaar en met de wereld. 
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• KERK SINT-MARIA-HOREBEKE 
Kerkplein, 9667 Sint-Maria-Horebeke 

 

Welke woorden ontbreken in het 

pelgrimslied: ‘Vlam van liefde’? 

 

1……………………………………………… 

2……………………………………………… 

3……………………………………………… 

Vlam van liefde, (1)………………. die ons doet leven,  

hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.  

Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,  

laat ons veilig voortgaan aan uw hand.   

 

1.  Alle landen, volkeren en talen   

die in nacht en duisternis verdwalen,  

zien een (2)……………………..: uw Woord komt hen bezoeken.   

Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten.   

 

2. Onze ogen zien de nieuwe morgen.   

Gij komt nader, houdt U niet verborgen,  

zendt ons uit: (3)……………………………… allerwegen:  

Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!' 

 

Neem een gebedskaart en bid luidop het gebed Jubeljaar 2025 

geschreven door paus Franciscus.  

 

Welk opschrift lees je bij het verlaten van de kerk boven de 

uitgangsdeur? 

 

……………………………………………………………………………... 
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• KAPEL AMELBERGA MATER 
Matersplein, 9700 Mater – Oudenaarde

 

 

Waarvan word jij onderweg stil van?  

 

Wat raakt jou?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Tel het aantal groene stoelen in de Amelbergakapel.  

        

 ……… 
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• KERK SINT-MARTINUS VOLKEGEM 
De La Kethulleplein, Volkegem – Oudenaarde 

 

 
 

Neem het tekstenboekje in het pelgrimhoekje.  

Welke tekst spreekt jou aan ?  

Noteer het nummer    ………. 

 

Kruiswoordpuzzel Jubeljaar 

Horizontaal 

2  Eucharistieviering 

5  In deze stad zijn de H. deuren 

6  In deze maand startte het H. jaar  

16 Wat je in de biecht zegt, blijft geheim 

17 Een reiziger die een heilig reisdoel heeft 

18 Een anker is symbool voor… 

 

 

Verticaal 

1 Sacrament van boete en verzoening 

2 Onze moeder in de hemel 

3 Iets verkeerd doen of iets goeds niet doen 

4 Hoop, …………. en liefde 

7 Op deze speciale plek opende paus Franciscus een H. deur. 

8 De 4 mensen op het logo verwijzen naar de 4….. 

12 Ander woord voor H. Jaar 

13 Gebed aan Maria 
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d 
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• KERK SINT-LAURENTIUS ENAME 
Paardenmarktstraat 47 B, Ename - Oudenaarde 

 

 
 

 

Ga op zoek naar de secco (muurschildering) van een pelgrim. 

(links van het WESTaltaar -achteraan in de kerk).  

Noteer 3 voorwerpen die afgebeeld staan op de secco 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Ga zitten en neem je tijd… 

 

 

Zet een stempel in je tochtboekje.  

Je vindt hem in het pelgrimshoekje. 
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• KERK SINT-VEDASTUS NEDERENAME 
Oudstrijdersstraat 111, 9700 Nederename-Oudenaarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek in de kerk naar “De droom van Jacob”. Welk voorwerp in 

die ruimte verwijst naar de engelen die onze wensen naar de 

hemel sturen?  

 

………………………… 

 

Maak onderweg een foto van een hoopvolle plek en stuur 

hem naar secretariaat.oscar.romero@gmail.com 

of via Whatsapp naar Christine Vandenabeele 0497 86 63 82 

KANDELAWART 

mailto:secretariaat.oscar.romero@gmail.com
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• KERK SINT-MARTINUS WELDEN 
Monseigneur Lambrechtstraat, 9700 Welden-Oudenaarde 

Oplossing:……………… 

 

 

Ga op zoek naar het portret van Henri Charles 

Camille Lambrecht. Welke titel krijgt hij in het 

onderschrift? 

 

…………………………………………………………... 
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Welke van de onderstaande citaten spreekt jou aan 

en wil je onthouden? Noteer het nummer ……….. 

Citaten uit het boek “Pelgrim” van Hans Peter Roel. 

 

1. Het leven start pas echt als je uit je comfortzone komt. 

2. Binnenin ons dragen we in stilte de wijsheid met ons mee, die we 

buiten zoeken. 

3. Je weet dat je op de goede weg bent als je niet meer 

achteromkijkt. 

4. Kies de lange weg en neem de tijd om jezelf te vinden. 

5. Heb lief alsof je nooit pijn in je hart hebt gekend, schrijf alsof je 

het mooiste boek ter wereld wilt lezen en leef alsof het hier de 

hemel op aarde is. 

6. Je kunt het geluk niet vinden als het niet in jezelf zit. 

7. Accepteer volledig wat je niet kunt veranderen. 

8. Ieder mens maakt zijn eigen reis, onafhankelijk van de mening 

van anderen. 

9. We zijn gecreëerd vanuit liefde, met als doel liefde te geven en 

te ontvangen. 

10 Als de ziel spreekt zwijgt het verstand. 

11. Dienstbaar zijn betekent niet onderdanigheid maar de vrijheid 

nemen om anderen te helpen. 

12. Het gaat er niet om wat je vergaart maar wat je achterlaat in je 

leven. 

13. Niets is permanent in dit leven zelfs pijnlijke blaren niet. 

14. Iedereen is een pelgrim op zijn eigen levensreis. 

15. Pas als je één stap hebt gezet wordt de volgende stap 

zichtbaar. 

16. Lopen met bewuste aandacht reinigt de geest. 

17. De meeste mensen werken hard aan een gelukkige toekomst. 

Ze vergeten daarbij om het geluk in het hier en nu te beleven. 

18. Je kunt alleen grote dromen realiseren door volhardend, stap 

voor stap, voorwaarts te gaan. 

19. Groeien kan pijnlijk zijn maar deze pijn is niets vergeleken met 

de pijn die je voelt als je vast komt te zitten. 

20. Doe elke dag wat geks en je geest blijft gegarandeerd positief. 


